


















































































































































 

65 

Ya Allah, maak mij een Hafiz-e-Quran  

Afkomstig van: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allamah

Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi ������ ���� �� �
  �!��"��#���$ �%��&  �'��(
�). 

O Allah maak van mij een Hafiz-e-Quran  Laat mij ook handelen naar de uitspraken van de 

Quran 

Moge ik mijn lessen snel onthouden O Allah    Yā Rab!Maak mijn geheugen ook sterk   

  Zet mijn hart naar de Madarsa O Allah 

Laat er nooit verlies zijn van de Madarsa voor mij    O Allah tot dat ik zelf beleefdheid leer 

Niet door vergeetachtigheid vrij nemen van de 

Madarsa 

 Laat mij standvastig worden van de tijden 

Of de leraar aanwezig is of ergens bezig is   De gewoonte van mij om luidruchtig te zijn 

vernietig dit 

Karakter van slechtheid moge die ver blijven 

Ilahie  

 Maak van mij een evenwichtig persoon 

Moge ik altijd mijn leraar volgen Ilahie  Respect voor de moeder, vader moge Allah daar 

succesvol geven  

Moge ik mijn kleding schoonhouden en moge U 

mijn hart schoonmakens 

 De Madinah van mijn heer moge dat mijn hart zijn 

Geeft u een afgunst voor films en drama o Allah  Moge Allah alleen inspiratie geven voor Na’at-o-

Tilāwat  

Ik alle gebeden met Djamaat verricht  Allah mijn hart zet naar‘ibādat  

Dat ik oneindig veel Durud lees op Hem voor 

altijd  

 En ook in Żikr de inspiratie geef van Ghauš-o-Razā 

day 

Moge ik alle handelingen verrichten volgens de 

Sunnath 

 Yā Rab! Maak van mij ook een Preker van de 

Sunnah 

Niet zal ik ooit liegen nog schelden   Voor elke ziekte schenk genezing van de zondes 

Dat ik verweg blijf van nutteloze gesprekken voor 

altijd 

 O Allah leer mij een manier om stil te blijven 

Mogen mijn doen en laten goed zijn   Met liefdadigheid van Uw geliefde maak mij goed 

Leraar ook vader, moeder ook en Attar erbij  Laat ons zo op Hadj gaan en laat ons ook Madinah 

zien  

  
 

مِيۡ 
ٰ
مِيۡ ا

َ ۡ
بِِّ ا#

لِ  بَِاهِ ال
ٰ
يۡهِ وَا

َ
ُ عَل مٖ صَل ا:�
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