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Gruwelijke Grafbeelden van degene die zonde pleegt in Ramadaan 

Van: Shaykh-e-tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, ‘Allamah 

Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  ������ ��  	
 � �� ��� 
��� 
�� 	 ��  
�� ��� � ��� � ��� .  

*** 

Amir-ul-Mo`minien Sayyiduna ‘Ali �ۡ� ������ۡ ��  
������ۡ��  ���������  
��� ����  � �!���" ging een keer naar een begraafplaats

in Kufa om de graven te bezoeken. Na het zien van het graf van een net begraven persoon , 

wilde hij de innerlijke toestand van het graf weten. Hij smeekte ALLAH  �!#���� �!$�%: ‘O ALLAH

 �!#���� �!$�%! Onthult U de toestand van de overledene, degene die begraven is in dit graf.’ Zijn 

smeekbede werd meteen verhoord. Alle sluiers tussen hem en de overledene werden

onmiddellijk opgeheven. Hij zag gruwelijke beelden. De overledene werd in vuur 

verbrand en schreeuwend riep hij Sayyiduna ‘Ali �ۡ� ��� ���ۡ ��  
������ۡ��  ���������  
��� ����  � �!���" om hulp:  

 � ِ
َ

ا !ياَ�
َ
ن
َ
رِيۡقٌ فِ ال�ارِ وحََرِيۡقٌ فِ ال�ارِ  ا

َ
 غ

‘O ‘Ali �ۡ� ��� ���ۡ ��  
������ۡ��  ���������  
��� ����  � �!���"! Ik ben verdronken in het vuur en ik brand in het vuur.’ 

De vreselijke beelden van het graf en het geschreeuw van de overledene persoon bedroefden

Sayyiduna ‘Ali  ��  ���������  
��� ����  � �!���"�ۡ� ��� ���ۡ ��  
������ۡ . Hij hief zijn handen in het Hof van de Genadevolle 

ALLAH  �!#���� �!$�% en begon met uiterste nederigheid te bidden voor de vergiffenis van de 

overledene. Een stem uit het ongeziene weerklonk: ‘O ‘Ali (   ���������  
��� ����  � �!���"�ۡ� ��� ���ۡ ��  
������ۡ�� )! Bemiddel 

niet voor hem, want ondanks het vasten toonde hij geen respect voor de maand Ramadaan. 

Zelfs in die maand heeft hij zichzelf niet onthouden van zondes. Hij vastte tijdens de dag, 

maar ’s nachts genoot hij van de zondes.’ Luisterend naar deze stem werd Sayyiduna ‘Ali 

�ۡ� ��� ���ۡ ��  
������ۡ��  ���������  
��� ����  � �!���" nog verdrietiger. Hij knielde, begon te huilen en zei (met tranen in zijn 

ogen): ‘O ALLAH  �!#���� �!$�%! Alstublieft accepteert U mijn smeekbede. Deze man heeft mij 

met veel verwachtingen om hulp geroepen. O Schepper   �!#���� �!$�% ! Ik heb alle hoop op U dat U 

mijn waardigheid zult beschermen. Hebt U genade op hem en vergeeft U deze hulpeloze 

man.’ Sayyiduna ‘Ali  � ���ۡ ��  
������ۡ��  ���������  
��� ����  � �!���"�ۡ� ��  ging door met zijn smeekbede in het Hof van 

ALLAH  �!#���� �!$�%. Hij hoorde een stem zeggen: ‘O ‘Ali (�ۡ� ��� ���ۡ ��  
������ۡ��  ���������  
��� ����  � �!���")! Wij hebben hem 

vergeven omwille van uw bedroefde hart.’ Daarna werd de overleden man verlost van zijn 

straf.  (Anees-ul-Wa’izeen, blz. 25) 

Kyun na Mushkil-Kusha kahoon tum ko  Tum nay bigri mayri banayi hay 

Mensen die in de Heilige maand van Ramadaan vasten en dan nog zondes plegen zoals: 

kaarten spelen, schaken, Ludo (bordspellen), mobiele spelletjes, videospelletjes, films en 
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drama’s kijken, muziek luisteren, de baard scheren of verkorten tot minder dan een vuist, 

het gezamenlijke gebed (gebed met Jama’at) missen zonder Shar’i reden en zelfs het gebed 

missen  ��� ��� �&� �� �����  �!# �� �� �!$�% , liegen, roddelen, verhalen vertellen, kwade vermoedens hebben, 

vertrouwen beschamen, schelden, Moeslims kwetsen zonder Shar’i reden, bedelen zonder 

Shar’i grondslag, ongehoorzaamheid jegens ouders tonen, zich bezighouden met rente en 

omkoping, anderen bedriegen in de handel etc...  

Het bovengenoemde verhaal is vol met vermaningen en waarschuwingen voor degenen die

zelfs in de Heilige maand Ramadaan zich niet onthouden van slechte daden. Degenen die 

zich niet onthouden van zondes in de Heilige maand Ramadaan, moeten de twee onderstaande

gezegende Ahadis lezen en vrezen voor het ongenoegen van ALLAH  �!#���� �!$�%.  1. Als iemand een zonde begaat in de maand Ramadaan, dan zal ALLAH  �!#���� �!$�% al zijn 

goede daden van één jaar teniet doen (vernietigen). 

 (Al-Mu’jam-ul-Awsat, deel. 2, blz. 414, Hadis 3688)

2. De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van de Ummah  �  ع�� ������� 
(�  �!) �* ٖ�� �� ��� ��	 � ��! � �,��  waarschuwde:

‘Mijn Ummah zal niet worden onteerd (tot schande worden gebracht) zolang ze de 

rechten blijven vervullen van de maand Ramadaan.’ Hij  ٖ�� �� � ��  ��	 ��  ع�� �������  
(�  �!) �* ��!� �,��  werd de 

betekenis gevraagd over de ontering van de Ummah in dit geval en het vervullen van 

de rechten van de maand Ramadaan. Hij  ٖ�� �� ���  ��	 ��  ع�� �������  
(�  �!) �* ��!� �,��  antwoordde: ‘Het plegen 

van Haraam (verboden) daden in deze maand.’ Hij  �!) �* ٖ�� �� � ��  ��	 ��  ع�� �������  
(�  ��! � �,��  heeft verder 

gezegd: ‘Als iemand overspel pleegt of alcohol drinkt in deze maand, dan wordt hij 

vervloekt door ALLAH  �!#���� �!$�% en al zijn Engelen. Als hij sterft voordat de volgende 

maand Ramadaan komt, dan zal hij geen enkele deugd hebben die hem kan redden 

van het Hellevuur. Dus heb vrees (voor ALLAH  �!#���� �!$�%) met betrekking tot de maand 

Ramadaan. Net als dat de beloning van goede daden wordt verhoogd in vergelijking 

tot de andere maanden, neemt de zwaarte van bestraffing van zondes ook toe.   

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

20 Sha’ban-ul-Mu’azzam, 1436 AH (8 Juni, 2015) 
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           NB: Bestudeer het boek ‘Blessings of Ramadaan', geschreven door Shaykh-e-

Tareeqat  ������ ��  	
 � �� ��� 
��� 
�� 	 ��  
�� ��� � ��� � ��� . Dit boek beschrijft honderden zegeningen en uitspraken 

over het vasten die op een zeer gemakkelijke en begrijpelijke manier zijn uitgelegd. 

Dit pamflet, Zegeningen van de Ramadaan en VCD's/DVD's van Sunnah Inspirerende 

toespraken van Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ������ ��  	
 � �� ��� 
��� 
�� 	 ��  
�� ��� � ��� � ���  kunnen worden verkregen 

bij elke kraam van Maktaba-tul-Madinah (Islamitische boekenhandel). 

Translated by: Majlis-e-Tarajim 
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